
 

Vrij om weer rechtop te kunnen staan (en gaan!) 

 

 

 

 

De wereldberoemde Magdala steen, gevonden in 2000 
jaar oude Synagoge van Magdala. Waarschijnlijk gebruikt 
om de schriftrol op te leggen voor de voorlezing op de 
Shabbat.  

Een paar gedachten vanuit de Synagoge in Magdala, bij het Meer van Genezareth.  

Lees met mij: Lucas 13:10-17 (NBV21) 

Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien jaar 
bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen 
mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: 'U 
bent verlost van uw ziekte,' en hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en 
loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei 
tegen de menigte: 'Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten 
genezen en niet als het sabbat is!' Maar de Heer zei: 'Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie 
op sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, 
die een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid werd gehouden, dan 
niet op sabbat uit deze boeien worden losgemaakt?' Toen hij dat zei, stonden al zijn 
tegenstanders beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die 
door Hem werden verricht. 

Enkele gedachten bij dit verhaal 

 De Evangelist Lukas vertelt ons niet in welke synagoge dit verhaal zich afspeelt. Het kan 
hier in Magdala zijn gebeurd, of in Kafarnaum, of in een andere Galilese synagoge zijn. De 
Evangelisten vertellen ons dat de Heer overal in Galilea in de synagogen predikte.  

 De Synagoge van Magdala werd gebouwd rond het jaar 0 en verwoest door de Romeinen 
in het jaar 67 na Christus. Dat Jezus geweest is in deze synagoge kunnen we dus met 
zekerheid aannemen.  

 Ik stel mij dus voor dat Hij leerde vanaf dit kroonjuweel van de archeologie, de 
Magdalasteen, die bij toeval in 2009 werd gevonden. 

 Stel je voor hier komt deze vrouw. Volgens het verhaal is zij Joods (Jezus noemt haar 
dochter van Abraham).  

 Het uiterlijk van deze vrouw was meelijwekkend. Ze was kreupel en voorovergebogen. 
Haar handicap beroofde haar van haar gevoel van waardigheid en haar rechtmatige plaats 



 

in de gemeenschap. Ze was niet in staat om ‘rechtop te staan’ en op een normale manier 
met de mensen om haar heen te communiceren.  Neergebogen is zij en niet in staat om 
van de dingen van het leven te genieten. Een verdrietige eenzame Joodse vrouw. De 
interventie van Jezus maakt alles anders voor haar. 

 Jezus legt in de synagoge de Thora uit en Hij ZIET een totaal kromgebogen vrouw. Jezus 
roept haar tot zich… Nu moet deze ‘dochter van Abraham’ in navolging van de vader van 
alle gelovigen een moedige geloofsstap maken. Zij moet via de groep mannen die gezeten 
zijn rondom Rabbi Jezus, naar Jezus te gaan. Nagestaard, misschien bekritiseerd. 

 Jezus zegt tegen haar dat ze verlost is van haar kwaal en onmiddellijk staat ze rechtop en 
begint God te loven.  

 Een nieuwe manier van leven van leven begint voor haar. Achttien jaar gekweld door een 
boze macht die haar letterlijk neerdrukte. Ze is bevrijd omdat ze Jezus gehoorzaamde en  
meteen bij Hem kwam, óndanks haar beperkingen en uiterlijk. Zij loofde God die haar door 
Jezus de Messias vrijheid had geschonken. 

 De synagogeleider beweert dat de sabbat niet het gepaste tijdstip is voor God om zijn 
barmhartigheid en genade te tonen. Hij herkent de soevereine kracht van Jezus de Messias 
niet.  

 Jezus daarentegen maakt duidelijk dat Gods handelingen niet kunnen worden gedicteerd 
of beperkt door mensen en religieuze voorschriften. Gods genade en genezing kennen 
geen grenzen in tijd of plaats, als we ons maar tot God wenden in een geest van 
vertrouwen. 

 

Vragen: 

Loop jij ook ‘krom’ en geborgen in een bepaald opzicht in je leven? 

Heeft de vijand en tegenstander van je leven macht gekregen om je op een bepaalde manier 
neer te drukken?  

Ben je neergedrukt door schuld en schuldgevoel?  

Ga vast onderweg om Jezus te ontmoeten. Hij vraagt niet veel van je, alleen bij Hem te 
komen! 

Hij roept je, sla geen acht op afkeurende reacties van mensen, hoor de stem van Jezus. Hij 
maakt recht wat krom is in leven.  

 


