
De traditionele Kerstmaaltijd van ons gezin op 26 december 2022, 
mondde uit in een grote schrik. Mies kreeg een hartaanval die dag 
op de vroege morgen. Er werd een hartfalen geconstateerd.  
De kansen werden klein geacht voor herstel. Door veel beweging 
en speciale therapie kwam Mies binnen twee maanden uit de  
gevarenzonde en zijn we 10 weken van maart tot midden-mei in 
Israël geweest. Mies kon deze periode uitrusten en wandelingetjes 
maken en ik kon overdag de voorgangers en ge-
meenten bezoeken. In juli kwam er een nieuwe 
schrik: er werd een kwaadaardige tumor ontdekt 
in haar borst, dichtbij de plek waar zij drie jaar 
geleden werd geopereerd. Nu besloten de artsen 
voor de enige en radicale optie: amputatie. Een 

geweldige schok, voor haar, maar ook voor mij. Weer gaf de Heer kracht en met toestem-
ming van de arts gingen we 3 weken na de operatie weer naar Israël. Het was inmiddels 
half augustus en erg heet in ons geliefd Israël. Airconditioning is heel fijn, maar de afwisseling tussen  
gloeiend heet buiten en koel binnen is niet goed voor de gezondheid. Toen wij terugkwamen begin oktober 
kreeg Mies een zware longontsteking. Ook hiervan herstelde zij en we merken dat de energie meer en meer 
terugkomt, vooral door haar dagelijkse wandeling. Omdat ik in mei tot overmaat van ramp ook nog een  
ernstig fietsongeluk kreeg, besloten we onze elektrische fietsen weg te doen. We bleven nuchter en besloten 
naar voeren te kijken en spraken naar elkaar de overtuiging uit dat onze opdracht in Israël nog niet af is!  
De deuren waren dit jaar méér open dan ooit, we mochten met veel zegen veel gemeenten in Israël  
bemoedigen. Onze relatie met zowel de Joods-Messiaanse als de Arabisch-Christelijke gemeenten is hecht 
en hartelijk. 
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We bleven 

nuchter en 

besloten 

naar voren 

Ons bezoek aan Israël in het voorjaar begon met een tour van een week 
om de bekende spreker en auteur Wilkin v.d. Kamp met zijn vrouw 
Aukje en Ds. Edjan Westerman, auteur van het studieboek ‘De Messias 
leren’ te introduceren aan leiders van de Messiaanse Beweging en  
enkele Arabische voorgangers. 
 
Wilkin introduceerde met grote passie zijn bestseller ‘Het Wonder van 
het Kruis’ als een verhaal met een typisch Joodse achtergrond, dat zich 
te midden van Israël heeft afgespeeld. Ds. Edjan Westerman sprak  
diepgaand over zijn studie boek, dat inmiddels wereldwijde belang-
stelling heeft ondervonden in de wereld van de theologie. In het  
verleden hebben theologen weinig de nadruk gelegd op het Joods-zijn van Jezus de Messias. Westerman 
betoogt in zijn boek dat er één doorgaand verhaal is in de Bijbel over Gods weg met Israël en met de  
schepping. Het is een verhaal dat onlosmakelijk verbonden is met Jezus de Messias en met Gods eeuwig 
verbond met Israël. 

Het doel van de gesprekken was om onderling  
vertrouwen op te bouwen voor een vervolg.  
‘Vrij-Zijn’, de organisatie van Wilkin van de 
Kamp staat ervoor open om in de nabije toekomst 
in Israël een conferentie te beleggen met het thema 
‘De zeven wonderen van het kruis’. Een vervolg 
op deze intensieve week was dat ‘Vrij-Zijn’ een 
diner in mei aanbood aan Israëlische voorgangers, 
gevolgd door een concert met Joshua Aaron. 

Rondreis met Wilkin & Aukje van de Kamp en Edjan Westerman 

Met Joods/Messiaanse- en Arabische voorgangers 
tijdens het concert 



Gedurende de maanden dat we in Israël zijn bezoeken wij overal in het land voorgangers met hun  
echtgenoten. Ons werk in Israël is nauw verbonden met het Comité Gemeentehulp Israël (CGI). Tot 2013 
was ik 18 jaar voorzitter van het bestuur. Wij functioneren reeds 10 jaar als ambassadeurs voor het CGI in 
Israël. Tijdens ons bezoek aan de leiders mogen wij hen bemoedigen en soms met raad bijstaan. Maar wij 
zijn tegelijkertijd een luisterpost en geven aan het CGI door waar de noden zijn en hoe er vanuit Nederland 
op de hulpvraag kan worde ingegaan. Omdat we drie keer per jaar voor langere tijd naar Israël gaan,  
ontstonden er hechte vriendschappen met de leiders. Wij hebben ondervonden dat het in Israël dikwijls  
jaren duurt om onderling vertrouwen op te bouwen. Dat wij meer dan 40 jaar een 
voorgangersechtpaar waren in Nederland en Duitsland heeft zeker geholpen. 
Wij maken iedere keer nieuwe contacten. Dalia Deri, een energieke vrouw van 
Orthodox-Joodse achtergrond is een nieuw gevonden vriendin van ons.  
Haar dramatische bekering in Nepal in een Boeddhistisch klooster en haar  
terugkeer naar de éne God van Israël baarde veel opzien. Met haar wekelijkse 
YouTube Bijbelstudies bereikt ze inmiddels meer dan100.00 volgers. 

Versterken van relaties en nieuwe vrienden maken 

Spreekbeurten in Nederlandse gemeenten  

In 2023 had ik 23 spreekbeurten in gemeenten in Nederland. Soms ook  
in doordeweekse diensten. Voorafgaand aan de preek heb ik altijd een  
10 minuten promotie over wat wij in Israël doen, soms met de hulp van 
een videoclip. Mijn preek-thema’s verbinden de Tenach met de boodschap 
van het Nieuwe Verbond. Ik heb gemerkt dat de Israël-verklaring van 2011 
een grote steun is gebleken voor onze achterban en veel rust heeft gegeven 
binnen onze gelederen. Op de recente Algemene Vergadering van de VPE 

heb ik ruimschoots de tijd gekregen om te vertellen van mijn ervaringen tijdens mijn bezoek aan Israël ge-
durende de Gaza-oorlog. 

Gemeenten bezoeken in oorlogstijd (16-30 november) 

In november bezocht ik 21 gemeenten en bedieningen in Israël tijdens de Gaza 
oorlog. Voor de eerste keer heb ik deze reis alleen ondernomen omdat mijn vrouw 
Mies nog herstellende is. In verband met de verschrikkelijke Gazaoorlog heb ik 
speciaal de nadruk gelegd op het persoonlijk bezoeken en bemoedigen van de 
voorgangers echtparen en te luisteren naar hun verhalen.  
Wat ik hoorde was dikwijls heel verdrietig, maar het waren ook verhalen van  
goddelijke uitredding! Ik kon duidelijk merken dat de gezinnen 
van de voorgangers erg leden onder de stress van de oorlog.  
Het was voor hen belangrijk om hun verhaal te kunnen vertellen, 
omdat ieder gezin wel een zoon of dochter heeft die hun land 
moet verdedigen. 
 
Een voorgangersechtpaar had zelfs drie kinderen in militaire 
dienst. De voorgangers spraken over de angsten die zijn uitstaan 
en ook hun verdriet als er alweer een bekende is omgekomen  
of ernstig gewond. Het was zo goed voor hen om juist nu bezoek 

te krijgen maar ook om te horen dat ze niet alleen staan en dat veel Nederlandse  
christenen met hun kerken voor hen bidden.  

Yoel, huisvader, hoofd  van een 
school voor Messias Belijdende 
Joodse kinderen, verdedigt zijn 

land op de Hermon.  

Voorgangersechtpaar uit 
het Noorden van Israel 



Schokkende verhalen maar ook uitreddingen  

In de heuvels van Juda bezocht ik families van de Messiaanse  
gemeente uit Sderot die geëvacueerd waren. Ik zag kinderen passief 
zitten in een donkere kamer. Hun ouders hadden grote moeite hen in 
beweging te krijgen. De psychologische schade die de kinderen, maar 
ook hun moeders hebben geleden is groot. 

De gemeente HaMa’ayan in Kfar Saba helpt getraumatiseerde  
families (o.a. uit Sderot). Toni en Orna Sperandeo gaven mij een  
rondleiding in het gebouw dat sinds kort helemaal voor Ma’ayan  
gebruikt wordt. De begane grond is ingericht als een magazijn voor 
kleding en voedsel. Op de eerste verdieping bevindt zich een groot  

atelier en gespreksruimte. Door middel van kunst (schilderen en andere technieken), maar ook door  
gesprekken met deskundigen, worden kinderen en hun moeders geholpen hun psychologische trauma’s  
te verwerken. In de grote zaal op de bovenste verdieping, waar op de Shabbat samenkomsten worden  
gehouden, wordt dagelijks gebeden en voorbede gedaan voor de gegijzelden.  

De Spaanstalige Shekina gemeente in Ashkelon is niet geëvacueerd.  
Een echtpaar dat 15 minuten later  dan normaal thuis kwam, ontsnapte aan 
de dood. Een raket was door hun appartement gevlogen en had alles  
vernield. Maar zij konden de Heer danken dat ze leefden! Pastor Daniel  
Borenstejn en zijn mensen werken dag in dag uit om hulp te verlenen waar 
mogelijk. 

Iedere Messiaanse gemeente heeft jonge mannen en vrouwen, maar ook  
huisvaders als reservisten aan het front. Senior voorgangers als Avi Mazrachi  
(Tel Aviv) en Yossi Ovadiah (Karmiel) staan er nu alleen voor en werken zich 
een slag in de rondte om niet alleen de gemeente draaiende te houden,  
maar ook de hulpverlening te coördineren. Het getuigenis van de inzet van de  
Messiaanse Gemeenten voor de soldaten gaat overal rond in de Goland en bij de 
troepen in Gaza! De Messiaanse gemeente in Kyriat Shmona is geëvacueerd 
naar Porya, vlakbij Tiberias. Maar het werk gaat door! Israel lluz, zijn vrouw 
Mattie zijn gebleven met een klein team en bereiden iedere dag honderden maal-
tijden. De zaal waarin normaal diensten worden gehouden, wordt nu gebruikt als  
keuken. Ik merkte hoe voorganger Israel lluz uitgeput was en mocht met hem  
bidden en hem zegenen. 

De praktijk van troost, troost mijn volk  

Met pastor Avi Mizrachi uit Tel-Aviv 

Korte ontmoetingen 

De mensen in Israël - Orthodox of seculier - zijn in deze tijd heel open om met je te praten. Op vragen  
in de tram of bus in Jeruzalem waarom ik juist in deze oorlogstijd in Israël was, antwoordde ik: “Nachamu, 
nachamu, ami” (troost, troost mijn volk). Heel bijzondere gesprekken volgden. In een groot winkelcentrum 
stelde een gelovige Joodse man mij de vraag of ik een ‘missionaris’ was (een scheldwoord voor  
overijverige christenen). Ik antwoordde: “Natuurlijk niet, ik heb nog nooit 
één goj of één Jood bekeerd.” En ik ging door met te zeggen: “Volgens de 
Tenach wordt iedere Jood of niet-Jood opgeroepen om terug te keren naar 
de levende God van Israël”.  
Ik kreeg zelf vragen over mijn geloof in Jezus en of ik geloof in drie  
goden… Heb ik met groot genoegen beantwoord! En ik vertelde dat overal 
in Nederland dagelijks voor Israël gebeden wordt. In deze moeilijke tijd  
mogen Israëliërs ervaren wie hun echte vrienden zijn. 

‘Alleen samen overwinnen wij’. Deze          
posters vind je nu overal in Israël.  

Daniel Borenstejn bidt voor een vrouw die 
alles is kwijtgeraakt door een raketinslag.  



Troost en bemoediging brengen  aan Israël (Jesaja 40:1)   

Brugfunctie: tussen volgelingen van Jeshoea  in Israël en de kerken in Nederland  

Training van werkers en leiders   

Wij vieren de komst van   
Jezus Messias, de Koning 

van de Joden en bidden dat 
Zijn Shalom de aarde mag 

vervullen.  

Wij wensen u allen een                    
gezegend Kerstfeest en  
bidden dat wij met U 

in het nieuwe jaar 2024  
Zijn Tegenwoordigheid en 

bescherming mogen ervaren. 

  

Bid dat de weg voor ons 
open blijft om een zegen te 

zijn in Israel. 

 

Jan en Mies Barendse 

In een Israëlische gemeente waar ik heb gediend met het Woord, 
werd na afloop gebeden voor mijn bezoeken aan de voorgangers. 

Ook al zijn wij een kleine Stichting, konden wij dit jaar 
dankzij uw ondersteuning op verschillende manieren 
helpen. 

• Onze reis- en verblijfskosten. Israël is een duur 
land. Wij komen in het hele land en rijden  
duizenden kilometers gedurende de acht weken 
dat wij 3 x per jaar in Israël zijn. 

• Wij betalen extra transportkosten voor koffers 
met nieuwe kleren die bestemd zijn voor  
vluchtelingen. 

• Wij mochten 19 gezinnen van voorgangers met 
een eenmalige gift helpen. 

• Wij konden 30 studieboeken aanschaffen voor 
Israëlische voorgangers en de studenten van 
‘Israel College of the Bible’. 

Arabische-Israëlische christenen hebben in hun 
dorpen vaak te maken met geweld van straat 
bendes. Daarom kunnen zij dikwijls niet samen-
komsten bezoeken. Ook hun kinderen hebben 
het zwaar te verduren in de scholen.  

Bid voor de Arabische Christenen                          

in Israël 

Retraitecentrum Beth HaKerem in Migdal, Israël 

Hoe werden uw giften besteed? 


