Vrede ervaren tijdens chaos en onrust

Micha 5:3 Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de
HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want
hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.

In Israél wordt iedereen dagelijks begroet met: “Shalom!’ Het is een begroeting die
gebruik wordt zoals wij ‘hallo’ zeggen, maar het betekent vrede! Shalom is de begroeting
waarmee je de ander vrede wenst. Shalom is meer dan geen oorlog te hebben. Het gaat
om vrede met jezelf, met de ander, en vooral vrede met je Schepper!

Hoe kun je vrede ervaren te midden van alle chaos en onrust in de wereld? Hoe gaan we
met dit contrast om? Ik heb deze vraag gesteld aan Israel Harel, een bekende
Bijbelleraar die 8 kilometer ten zuiden van de bedreigde grens met Libanon woont. In
Israél wordt dit gebied de 0-zone genoemd omdat er geen minuut tijd verstrijkt tussen
een raketalarm en de eigenlijke inslag van een vijandelijke raket. Mies en ik bezochten
Israel Harel en zijn vrouw tijdens de enorme oorlogsdreiging van het terroristische
Hezbollah.

Israel Harel beantwoordde op een typisch Joodse manier met een tegenvraag: “Waarom
geloof je, waarom volg je Jezus? Is dat omdat Hij je een goed leven geeft of omdat je van
Hem houdt en zijn Koninkrijk wil zien komen? Want als je Jezus volgt vanwege de mooie
dingen die Hij je geeft, dat is niet Bijbels. Jezus ‘beloofde’ ons vervolging en zware tijden
in dit leven. Hij beloofde ons dat er verschrikkelijke dingen zouden gebeuren, oorlogen
en geruchten van oorlogen. Hij vertelt ons in Lukas 21 dat als deze dingen gebeuren, we
ons juist moeten verheugen. Hij zegt niet eens dat we ons geen zorgen moeten maken,
maar dat we ons verheugen, want de redding is nabij. Dus de vraag die je moet stellen is
waarom je Jezus gelooft. Wil je zijn koninkrijk zien? Kijk naar wat er hier in Israél gebeurt.
Ik bid dat de dag komt dat heel Israél wordt gered. Wij zullen naar Hem zien die zij
doorboord hebben. Gods Woord zegt dat deze dingen zullen gebeuren. Ik weet niet of
het in deze tijd gaat gebeuren, maar ik weet dat het dat het gebeuren. En we weten dat er
veel nare dingen gaan gebeuren, voordat het zover is. Twee derde van ons volk zal
sterven, veel lijden en veel oorlogen. De volken zullen komen en strijden tegen
Jeruzalem. Ik wil Jezus zien terugkomen en als gelovige kijk ik hiernaar uit. Ik wil niet
verslappen en vasthouden aan een comfortabel leventje. Wij weten dat God alles onder
controle heeft. Geloven we dat of doen we alsof we dat geloven? Dat is de vraag die we
ons moeten stellen’.

Onderhandelingen tussen de strijdende partijen kunnen een wapenstilstand tot stand
brengen, maar de weg naar vrede is lang. Ware vrede, ware shalom is alleen bij Jezus te
vinden. Pas als Jezus de Messias terugkomt op aarde zal er ware vrede komen. Als
gelovigen in de Messias mogen we nu al shalom, echte harmonie ervaren. Jezus zei dit in
Johannes 16:33: ‘Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar
te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.’

Door Joodse- en Arabische volgelingen van Jezus wordt de Shalom van de Messias reeds
in de praktijk gebracht. Overal in Israél bidden zij samen en proclameren samen Gods



beloften voor het land Israél. Tijdens het Wekenfeest kwamen 8 gemeenten bij elkaar om
samen te vieren en samen te eten. ledere gemeente had zijn zang- en muziekteam
meegebracht. Er werden getuigenissen gegeven. Saleem Shalash, de Arabische pastor
uit Nazareth getuigde van de samenwerking tussen zijn kerk en de Joodse gemeenschap
in het nabijgelegen Nof Ha-Galil.

Shalom beleven is dus ook mogelijk in Israél. Volgelingen van de Joodse Messias, de
Rabbi uit Nazareth heeft laten zien hoe dat mogelijk is als we in Hem vrede hebben
gevonden!
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