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‘Ik ben zo dankbaar’ 
Bij het afscheid van mijn lieve Mies  

 

Onze romance begon in de herfst van 1971 toen ik Mies 
zonder enige omhaal direct ten huwelijk vroeg. Wij studeer-
den toen samen aan de Centrale Pinksterbijbelschool. Mies 
had de zelfde passie om Jezus na te volgen als ik. Wij hiel-
den van dezelfde klassieke- en moderne muziek en droomden 
ervan om jonge drugs- en alcoholverslaafden te helpen om vrij 
te worden door het geloof in Jezus Christus. Wij hadden ook 
iets anders gemeenzaam: liefde voor het Joodse volk en Israël.  

Wij kwamen uit twee verschillende geloofstradities en na-
men belangrijke waarden mee in onze relatie. Mies heeft al 
die jaren vele notities gemaakt in stapels met schriften. We 
hadden op z’n Amsterdams gezegd ‘geen geld te makken’ 
en dat was soms aanleiding tot bezorgdheid in onze beide 
families.  

Mies vertelt: “Op 10 augustus 1972 zijn we begonnen ons 
huis te bouwen. Al zijn we heel wat keertjes verhuisd, ons 
huis, our home, unser Zuhause is daar waar wij samen zijn. 
In onze ringen werd ‘Ps. 23:1’ gegraveerd (de Heer is mijn 
Herder mij ontbreekt niets). Wij stelden ons leven in dienst 
van de Heer en leefden vanuit het besef dat Hij voor ons zou 
zorgen. Wij wisten ons geborgen onder de vleugels van de 
Heer, werkten hard en leefden dikwijls in heel eenvoudige 
omstandigheden.”  

Ons eerste nestje was een kamertje met een piepklein bal-
konnetje in het studentenhuis van de Centrale Pinkster Bij-
belschool in Den Haag. Wij woonden daar een jaar. Na de 
diploma-uitreiking verhuisden we naar een groot herenhuis 
in de Wilhelminastraat 58 in Haarlem. Hier begonnen wij 
een rehabilitatiecentrum voor verslaafde jongeren en gaven  

het de curieuze naam ‘Teen Challenge Service Centrum’. 
Drie van onze vier kinderen woonden al binnen 24 uur na 
hun geboorte in Teen Challenge. 

Mies vertelt: “Toen Tabitha was geboren was ik zo gelukkig. 
Als ik haar in bad deed, heb ik zoveel en zó luid gezongen 
dat de huistelefoon ging en Jan vroeg of het ietsjes zachter 
kon, want hij had een groepsgesprek met de mannen. Een 
keer gebeurde het dat de tienergroep van Pinkstergemeente 
Immanuel in onze huiskamer een Bijbelstudie kreeg van 
Mies. Direct naast de huiskamer was de slaapkamer van 
baby Tabitha, en aan de andere kant een kamer waar een 
heroïneverslaafde aan het afkicken was. Alles deden wij in 
vertrouwen op God en er is gelukkig nooit iets misgegaan”.  

Mies zorgde ervoor dat Teen Challenge een thuis werd voor 
jonge mensen zonder thuis. Samen brachten wij met onze 
bewoners een bezoek aan hun ouders, met het doel om  
een herstel van de relatie tot stand te brengen. Mies was 
gastvrij, ons centrum was een zoete inval. Waar 10 mensen 
konden eten, konden er ook 16 eten. We wisten niet waar 
het geld vandaan moest komen, maar God voorzag. 

wij ‘Der Fels’ noem-
den. Iedereen was daar welkom, vooral jongeren die uit de 
drugs-’scene’  kwamen. De meesten kwamen uit gebroken 
gezinnen en hadden slechte relaties met hun ouders. 

Ons gezin in 1981 in Duitsland 

Een avond in Der Fels met 
Holger, de eerste vrucht van 
ons werk in Mainz  



 

Uit de koffiebar ontstond Christliches Zentrum Der Fels, 
een kerkelijke gemeente, waar navolging van Jezus in de 
praktijk van het leven centraal stond.  Wij zochten naar 
herstel van gebroken relaties en ontdekten de rijkdom van 
de bediening van verzoening. Onze woning midden in een 
volksbuurt in Mainz stond altijd open en Mies was als een 
moeder voor de jongeren. De gemeente groeide en hele 
gezinnen werden toegevoegd.  
 

TERUG NAAR NEDERLAND 
Na 14 prachtige jaren in Duitsland riep de Heer ons terug 
naar Nederland, om 21 jaar als voorganger te dienen in 
Pinkstergemeente Amsterdam. Ook hier toonde Mies zich 
een echte moeder in het geloof. Tieners, maar ook jongvol-
wassenen luisterden graag naar haar wijze input in hun le-
ven. Omdat ze vond dat gelovige opvoeding heel jong moet 
beginnen, zette Mies een programma op voor de peuters.    
Voorbede was een belangrijk onderdeel van het geestelijke 
leven van Mies. Als voorgangersvrouw bad ze wekelijks 
trouw met enkele andere vrouwen, zoals ze dat al in Mainz 
deed. In een schrift vond ik veel bladzijden vol met namen 
- vooral van jongeren - waar ze voor bad.  
 

ENCOURAGERS UNLIMITED 
Intussen was in de herfst van 2012 de tijd aangebroken om 
na 21 jaar onze voorgangerstaak over te dragen aan Harry 
en Esther Zijlstra. Voor ons betekende dit een nieuwe fase 
in onze bediening. Wij hadden het verlangen om werkers in 
Gods Koninkrijk te bemoedigen en richtten de Stichting 

Encouragers Unlimited op. 
Wij hadden sinds 1992 een 
langjarige band met Comité 
Gemeentehulp Israël en zo  
trokken wij namens hen drie 
keer per jaar voor 6 tot 8 
weken door Israël. Overal in 

Israël bezochten wij als de ambassadeurs van het CGI  
Messiaans-Joodse en Arabische Gemeenten met het doel  
te luisteren naar hun verhalen, relaties op te bouwen en 
naar Nederland te communiceren welke noden er zijn.        
In Migdal aan het Meer van Tiberias kregen wij een band 
met Retraite Centrum House of Virginia. Deze plek werd 
onze vaste stek en konden wij leiders en medewerkers van 
de verschillende gemeenschappen ontvangen. Wij zochten 
naar verbinding tussen de mensen in Israël en hadden 
maar één verlangen, verzoenend bezig te zijn. Door onze 
frequente bezoeken aan de gemeenten in Israël groeide de 
relatie met hun leiders.  

Wij waren 12 jaar samen in Israël op rustige momenten, 
maar ook gedurende grote crisissen zoals de Corona-
pandemie en vlak voor en na de beruchte 7 oktober 2023, 
tijdens de oorlog in Gaza en de tomeloze aanvallen van 
Iran in juni van 2025. Onze nachtrust werd meerdere malen 
onderbroken door raketalarm waardoor wij keer op keer in 
de ‘mamad’, de veilige kamer van ons verblijf in Migdal 
moesten schuilen.  De veilige schuilplaats werd tevens een  

Mijn lieve Mies in  
februari 2025, toen 
we op de laatste 
reis die we samen 
maakten als    
ambassadeurs 
van het CGI, onze 
vrienden in het 
Zuiden van Israël 
bezochten. 

kamer van geestelijke overwinning. Als na een intensief 
gesprek met een bezoeker de sirenes begonnen te huilen, 
gingen we meteen naar de veilige kamer. Het ernstige ge-
sprek veranderde in een tijd van lofprijzing en aanbidding.  

TERUGREIS EN AFSCHEID 
Wij keerden terug op 2 juli van het afgelopen jaar. Al gauw 
werd duidelijk dat de gezondheidstoestand van Mies ver-
slechterde. De gevreesde kanker keerde weer terug. Toen 
Mies van de oncoloog hoorde dat ze niet meer beter zou 
worden en dat de artsen niets meer voor haar konden 
doen, antwoordde ze: “oh, dan wordt dit mijn laatste reis, ik 
ga naar Huis, ik ben zó dankbaar”. Geen woord van pro-
test, alleen dankbaarheid en acceptatie. Ik stond er naast,  
helemaal geschokt, en was er nog niet klaar voor.  
De laatste maand van haar leven bracht Mies door in een 
liefdevol hospice in Zaandam. Ik mocht in een kampeerbedje  
naast haar slapen. Het klinkt misschien vreemd, maar Mies 
en ik genoten van de tijd die ons gegeven werd. De laatste 
maand groeide onze relatie nog dieper en ieder moment 
werd door ons als kostbaar ervaren. Wij deelden veel herin-
neringen, baden voor al diegenen die ons lief zijn, en spra-
ken over onze eeuwige hoop en bestemming: thuis komen 
bij de Heer.   

Mies kreeg een pleister om de pijn te bestrijden, maar als 
ze bezoek kreeg, veerde ze rechtop in haar bed en voerde 
een enthousiast gesprek met haar gasten - en dat waren er 
veel. Zij sprak met grote overtuiging over de hemel en was 
vol dankbaarheid en blijdschap. Bezoekers die kwamen om 
te troosten gingen getroost naar huis. En voor degenen die 
niet, of niet meer, gelovig waren had ze een hartelijk woord 
en hoopte dat zij hen weer zou terugzien in de hemel.   

Mies ging naar haar Heer en Verlosser in de vroege mor-
gen van 13 september, heel rustig, in mijn armen. De 
avond tevoren hebben we nog de Heer gedankt, Mies zei: 
“Jan ik ben zo dankbaar, wij hebben het zó goed gehad 
samen.” 

Onze romance heeft 53 jaar, 1 maand en tien dagen ge-
duurd, totdat ik Mies moest loslaten en zij het doel van 
haar laatste reis had behaald: veilig in de armen van Jezus. 
God gaf ons het geschenk van Zijn liefde door Zijn Zoon en 
onze liefde voor elkaar. In de vele jaren samen hadden wij  
geleerd dat het volgen van Jezus de Messias niet saai of 



Hoe gaat het verder                                 
met Encouragers Unlimited? 

 
Ondersteunend team 
Een groepje van 4 mannen heeft toegezegd om afwisse-
lend mij van tijd tot tijd te vergezellen op mijn bezoeken 
naar onze vrienden in Israël.  
Ik ben gemotiveerd en heb de innerlijke overtuiging dat 
mijn taak nog niet voorbij is. Voor het jaar 2026 zijn er 
weer 3 periodes gepland om Israël te bezoeken. Ik krijg 
ook aanvragen uit Nederland en Duitsland om met een 
kleine groep een studiereis naar Israël te organiseren. Als 
ik in Nederland ben, predik ik in gemeenten en vertel te-
vens wat God in Israël doet. Het is heel belangrijk om in 
de kerken het Bijbelse narratief van Gods plan met Israël 
en de volken te communiceren. Ook hierin ervaar ik de 
hechte band tussen Comité Gemeentehulp Israël en onze 
kleine stichting Encouragers Unlimited.  
 
Bezoeken in het afgelopen jaar 2025 
 

Jeruzalem:   Melach Hamlechim 
   Netivya 
   Ahavat Yeshua 
   Bethel Ethiopian Fellowship 
   Tikkun (Revive Israel) 
   Israel Bible Society 
   Be’ad Chaim - Israel Pro Life 
   Ha Tikvah Dental Clinic 
   Makor HaTikvah School 
 

Ashkelon Beit Hallel 
 Shekina 
Sderot City of Life 
Beer-Sheva  Nachalat Yeshua 
Arad  Chasdei Yeshua 
 

Kfar Saba Kehilat HaMa’ayan 
Tel Aviv Dugit 
 Adonai Roï 
 Beit Emmanuel 
Netanya Beth Asaph 
 Love to the Needy 
Naharya River of God 
Haifa Kehilat HaCarmel 
 Kehilat Beth Eliyahu 
 Ebenezer Home 
 Kehilat Kerem El 
 Kehilat Shavei Tzion 
 Church of the Nazarene 
 Beit Nitzachon (House of Victory) 
 

Nazareth Home of Jesus the King Church 
Cana Cana Baptist Church 
Tiberias Kochav Ha Shachar (Morning Star)  
Karmiel Kehilat HaDerech 
Emek Yizrael Sha’ar HaEmek 
ShefarAm Arab House groups in the Galilee 
Kyriat Shmona Kehilat Kyriat Shmona 

Korte flitsen uit ontmoetingen in 2025 

· Tijdens de 12-daagse oorlog tegen Iran werden dage-
lijks raketten neergehaald door de IDF. Het grootste 
gevaar waren de brokstukken die overal neerkwamen. 
Op een Shabbat hield ik een seminar voor mannen in 
Karmiel. Eén van de mannen was verbaasd mij te 
zien, want het was immers oorlog. Ik zei: “Maar jullie 
zijn hier toch ook tijdens de oorlog?” Het antwoord van 
Neman deed me goed: “Pastor Jan, jij bent niet meer 
een gast, je bent één van ons.” 

· Wij namen een soldaat mee die stond te liften. Hij 
vroeg: “Was Jesus a Jew?” Gedurende een ritje van 
drie kwartier mochten we vanuit de Hebreeuwse Bijbel 
vertellen over de Joodse Messias, die ook onze Messi-
as werd. De jongeman zat nog vol vragen toen we af-
scheid van hem namen bij het busstation van Tiberias.  

· Als Encouragers mochten wij hier en daar gezinnen 
van voorgangers ondersteunen met een bedragje. Een 
voorganger zei mij: “Wij vragen persoonlijk nooit om 
geld. Alle ondersteuning uit het buitenland gaat naar 
onze (Messiaanse– of Arabische) gemeenten. De ge-
zinnen van voorgangers hebben het nu extra moeilijk, 
dank je dat jullie aan ons denken.”  

     
     

Gasten Af en toe komen er gasten 
uit Nederland naar Migdal. Het is dan 
prachtig om hen de niet zo bekende 
plekken te laten zien, die dicht bij de 
Bijbelse verhalen komen. Het Retreat 
Center in Migdal is voor de gasten 
een prachtige plaats om te reflecteren 
op de belevenissen van de dag en 
geestelijk opgebouwd te worden.  
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